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de ijsteller

en de strijd tegen het water
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Een wereld zonder ijs is heel goed mogelijk. Sterker nog, het lijkt erop dat we in
exponentieel tempo richting een ijsvrije wereld gaan. De aarde heeft al heel wat ijstijden en
tropische tijden doorstaan. Gemiddeld duurt het 5000 jaar om 5 graden op te warmen. De
voorspellingen zijn dat de aarde deze eeuw tussen de 2 en 6 graden zal opwarmen. Dat is
ten minste 20 keer sneller dan het tempo van vorige opwarmingen. Er is op aarde een
enorme hoeveelheid ijs, dat ten gevolge van deze opwarming zal smelten. De Antarctische
ijskap is 12 miljoen vierkante kilometer bepakt met 29 miljoen kubieke meter ijs, dat is 90
procent van al het bevroren zoet water op aarde. Op sommige plaatsen is de laag ijs 4
kilometer dik. Buiten het arctische ijs bevat de aarde nog eens 121.00 vierkante kilometer
ijs.
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Dit is informatie waarvan ik lang liever geen weet had. Informatie waarvoor veel mensen
liever hun ogen sluiten. Informatie die een grote groep zo belachelijk vindt, dat zij het niet

voor waar aanneemt.
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Deze eerste publicatie van mijn position paper gaat over de ijsteller. De ijsteller is anders *

dan de meeste mensen. Hij houdt zijn ogen namelijk wagenwijd open. “Wat je telt dat weet 15 JASEV VA v wi

je” is zijn uitgesproken overtuiging. Zijn telneurose in combinatie met de passie voor ijs ('/'j -1 *

resulteerde in een archief van notities. Een bevroren archief, want ijs houdt vast. 1Js ,'l'_f -
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De ijsteller is een man van 78. Men heeft het te veel over water en te weinig over ijs vindt
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“Het is ongelooflijk dat men niet begrijpt dat de wereld op ijs leeft” zegt hij vaak terwijl de " - ve
frons op zijn voorhoofd langzaam lijkt te bevriezen. iJJ -vi
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“IJs is solide, ijs is sterk, ijs verroert zich niet. Mensen zouden er een voorbeeld aan
kunnen nemen. Gewoon eens stilstaan in plaats van de contante verroering. 1Js is nooit
zacht en week.”

De ijsteller lijkt vaak zelf als een blok ijs te verstillen. Dan zit hij een uur in zijn stoel. Of
lijken zijn voeten vastgevroren aan de natte aarde onder zijn voeten.

De ijsteller is voor mij een belangrijk figuur. Het is iemand die zich niet laat afschrikken
door wat er gebeurt. In plaats van zich op te sluiten in zijn huis tussen de diepvriezen gaat
hij de wereld in en telt hij. Een aantal jaren geleden is hij begonnen met wat hij noemt
“De strijd tegen het eeuwige water”. Hij kocht een koelvrachtwagen en een enorme
diepvries. Elk halfjaar vult hij de vrachtwagen met vers ijs en rijdt hij naar een bevroren
plek. Beetje bij beetje vormt er zich een berg. Want er moet toch iets gedaan worden in
onze smeltende wereld.
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De teller wordt wakker,
het tikken begint
Diepvriezen 1 & 2

Om 4:00 zal de wekker afgaan. Dan is het nog nacht en koud. De schelle tonen van
de wekker houden maar een 1 seconde aan, want de ijsteller staat altijd al naast het
apparaat om de knop in te drukken. Je kunt zeggen dat hij een fenomenaal gevoel
voor tijd heeft. Alsof er een uurwerk in zijn tellende en tikkende hoofd zit. Nog in
bed, om 3:55 beweegt hij eerst al zijn tenen en vingers en vervolgens zijn armen en
benen. Met blote voeten stapt hij op de zwartstenen vloer. De stenen koelte
bekippevelt zijn kuiten, de ijsteller lacht. De husky die altijd naast hem slaapt, likt
zijn linkervoet en jankt de volgende 5 minuten tot de wekker gaat. Het dier kan het
geluid, waarvan hij weet dat het zal komen, niet aan.

De wekker gaat.
De knop wordt ingedrukt.
“Kom?”, zegt de ijsteller.

Hij lijkt het woord eerder te schrapen.

De ijsteller begint zijn dag met een glas gevuld met fijngestampt ijs. Voor de husky
pakt hij een stuk vlees uit de tweede koelkast, de drinkbak vult hij bij de kraan.
Het dier vertikt het nog altijd om ijs op te kauwen. Tegen zijn natuur in, tenminste,
daar is de ijsteller van overtuigd. Dan loopt de teller naar zijn veranda, het is nog
pikdonder buiten. Hij neemt plaats op de groene houten stoel en kauwt alle stukjes
ijs op. De laatste blokjes, die al omgeven zijn door een laagje vocht, slikt hij in één

keer door. Dan is tijd om aan zijn bureau te gaan ¢ woonkamer~tussen
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Diepvries 1
5:00
1 °C

De koekoeksklok slaat 5 uur. Deurtjes slaan open en een schaatsertje komt naar
buiten. Het ding blijft halverwege steken.

“Verdomme!” roept de ijsteller. Hij beent naar de klok en duwt het schaatsertje
verder. Het mannetje verroert zich niet. De ijsteller zet nu zoveel kracht dat de
romp van het mannetje afbreekt. Het lijkt te werken, de benen schaatsen het rondje
af en de deurtjes sluiten zich. Het rompje ligt op de grond. De ijsteller kromt zijn
oude rug richting het halve mannetje. Zijn grote handen omklemmen het. Wanneer
hij hem weer loslaat en in een glas in de keuken zet, laat het gezichtje de afdruk
van een lach in zijn handpalm achter.

Het is tijd om de eerste lading ijs in de vrachtwagen te laden.

De eerste diepvries is gevuld met bevroren water, puur ijs. De ijsteller duwt zijn
karretje voor de diepvries. Hij haalt diep adem en pakt met blote handen de eerste
bak uit de diepvries en tilt het in de kar. Hij draait de bak om en met twee ferme
tikken slaat hij het ijs uit de bak. De andere vijf bakken gaan net zo. Samen goed
voor 30 kilo ijs. Elke dag, tweemaal daags, twee tikken, 5 bakken. Langzaam trekt
hij de kar zijn huis uit, 10 meter over de oprit richting de vrachtwagen. De
laadklep is verzegeld met een groot glimmend hangslot.

Oude spieren tillen de blokken ijs naar binnen. Ze schuiven en stapelen. Ze
spannen aan en rekken zich uit. In de koelwagen is er een kort moment waarin
zweet transformeert naar kleine parels ijs, die van het lichaam af vallen. De grond
is ermee bezaait.
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De krant is te laat, het is al lang 7 uur geweest. De 1Jsteller staat in zijn donkerblauwe wollen trui
met zijn armen over elkaar op zijn oprit en loert de weg af. Zijn benen staan een eindje uit elkaar,
zijn tenen wijzen naar buiten. Hij ziet de oranje vlek, de krantenbezorger, langzaam bewegen. De
husky blaft naar de vlek, de ketting rammelt. Het oranje wordt groter en scherp genoeg om de muts
en handschoenen van de fietser in beeld te krijgen

“Hmpf.”
De ijsteller schudt zijn hoofd. Mietjes zijn het tegenwoordig, het is 2 graden boven nul en ze kleden
zich alsof het de winter van ‘79 of ‘85 is. Zijn hoofd blijft kaal tot -5.

“Sorry meneer! Er waren problemen op de route en naar u is het een flink eind fietsen.”

De krantenbezorger stapt vlug van zijn fiets af en pakt de laatste krant uit zijn tas. De ijsteller pakt
de krant aan en draait zich zonder iets te zeggen weer om. “Oh wacht meneer! Ik heb nog meer voor
u.” De ijsteller draait zich om, misschien is het een brief van de ijsteller van de Hintertuxer
Gletscher of de ijsteller van Paamiut? De krantenbezorger geeft hem geen brief, enkel een folder.
‘Cryotherapie’ leest de ijsteller vluchtig. De husky snuffelt nog even aan de vreemd ruikende man
die ongewoon veel warmte uitstraalt, tot de ketting strak wordt getrokken.

Groenland verliest
recordhoeveelheid
ijs door warme
zZomer

Sinds het begin van satellietmetingen in de jaren
zeventig is op Groenland in één jaar niet zoveel ijs
gesmolten. Door de warme zomer van 2019 ging een
recordhoeveelheid ijs verloren. Het past in de trend dat
het smelten van de Groenlandse ijskap sinds de
eeuwwisseling veel sneller gaat dan daarvoor, zo blijkt
uit twee internationale studies Nederland
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Sneller stromende gletsjers

Rond het jaar 2000 zijn de Groenlandse gletsjers die vanuit het
binnenland naar zee stromen meer ijs gaan afvoeren, zegt Michiel van
den Broeke, hoogleraar polaire meteorologie aan de Universiteit
Utrecht. Samen met Wouters is hij auteur van een andere studie in
Nature C icati Earth & Envir ‘Je ziet een toename van
zo'n 15 procent in een paar jaar, waarna de afvoer min of meer
stabiliseert. Het is een dynamische aanpassing van de ijskap,
waarschijnlijk een reactie op het dunner worden van de uiteinden van de
gletsjers. Die i K relatief snel gaan, maar het duurt
naar verwachting heel lang om ze om te keren. De motor in Groenland is
hoger stationair gaan draaien.’

Van den Broeke: ‘Zelfs als je het klimaat terugbrengt naar de jaren vé6r
de eeuwwisseling zijn er nog steeds de sneller stromende gletsjers en
blijft het ijsverlies doorgaan.’ Dat wil niet zeggen dat dit proces
onomkeerbaar is, onderstreept de hoogleraar. ‘Als de opwarming stopt
zal het verlies van ijs nog lang doorgaan, maar niet per definitie totdat
de hele ijskap weg is. Dat zal meer dan duizend jaar, zo niet duizenden
jaren duren.’

Door de opwarming van de aarde neemt de ijsmassa op Groenland al
decennia af. Het ijs smelt, er blijft minder sneeuw liggen om dat verlies
te compenseren en gletsjers stromen sneller naar zee. Die processen
verlopen sinds 2000 in een aanzienlijk hoger tempo. Het smelten van de
kilometers dikke ijskap draagt in belangrijke mate bij aan de wereldwijde
stijging van de zeespiegel: 0,7 millimeter van de huidige 3,5 millimeter
jaarlijkse stijging. Als het smelten onverminderd doorgaat, kan de
zeespiegelstijging aan het eind van deze eeuw uitkomen op ruim 60
centimeter, bleek uit eerdere berekeningen.

Satellietmetingen

Satelli gen en kli geven aan dat Groenland tussen
2003 en 2018 jaarlijks gemiddeld 235 miljard ton ijs verloor, schrijven

s in Nature C icatil Earth & Envir Ter
vergelijking: begin jaren negentig was dat zo’n 51 miljard ton per jaar.
Onder invloed van twee koele zomers en een sneeuwrijke herfst en
winter bleef de jaarlijkse afname in 2017 en 2018 beperkt tot ongeveer
100 miljard ton. Deze vertraging van het massaverlies ging met een
schok over in een recordverlies: als gevolg van de warme zomer verloor
Groenland vorig jaar 532 miljard ton ijs, een niet eerder geregistreerde
afname.
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‘Twintig jaar g we dat ijsk
reageren op klimaatverandering’, zegt Bert Wouters, onderzoeker aan
de TU Delft en de Universiteit Utrecht en een van de auteurs. ‘Nu is
duidelijk dat ze veel gevoeliger zijn dan we toen dachten.” Zorgwekkend
vindt hij dat ook ijs verdwijnt in relatief koude perioden met veel

l. Dat zijn ligheden waarbij de ijskap vroeger
aangroeide. Door de toename van de ijsstroom naar zee blijft de ijskap
nu slinken.

VN-organisatie: Parijs halen
kan nog met ‘groen herstel’,
maar dan moeten
regeringen wel doorpakken
Het kan nog, de kllmaatdgele.n van ‘Parijs’ halen. Als

regeringen de cor p inste aangrijpen om
de economie te vergroenen.

Gerard Reijn
De uitbraak van covid-19 zorgt dit jaar al voor een forse dip in de
van broeik Door die pandemie daalt de ui dit
jaar met 7 procent, maar op termijn - tot 2050 - valt die klimatologische
ller weg in de f ge. De wereld koerst nog steeds af op
een temperatuurstijging van 3 graden aan het eind van deze eeuw.

Maar de onverwachte daling van de emissies dit jaar biedt wel een kans,
schrijft de VN-organisatie voor het milieu Unep. En dat is die van het
‘groene herstel’ na corona. Regeringen den snel pl

maken om niet de ‘oude economie’ te herstellen, maar om zo veel
mogelijk emissieloze activiteiten te pl en die ook supersnel uit te
voeren.

‘Nskap ged d’

De auteurs zijn nogal voorzichtig in hun conclusies, reageert Sybren
Drijfhout, fysisch oceanograaf van het KNMI en hoogleraar dynamica van
het klimaat aan de Universiteit Utrecht. Ik zou wat verder durven gaan.
We zijn waarschijnlijk wel een kantelpunt gepasseerd. Je kunt zeggen
dat de ijskap onontkoombaar op weg is naar een zeer substantiéle
reductie. Dat de ijskap van G land h hijnlijk is ged. d.!
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Een luide knal klinkt.
De husky jammert. Maar durft niet te blaffen.
Het hart van de ijsteller klopt te hard.

Er ligt een gans op de grond, buiten bij het raam. Het plots log geworden lichaam ligt tussen
bloempotscherven op de tegels. Het moet angstaanjagend zijn voor zo’n vogel. Een kale man, geen
veer op zijn hoofd, die zich naar je toebuigt. Ogen die je zo intens aanstaren dat het lijkt alsof ze je
overlevingskans berekenen. De ijsteller schudt zijn hoofd. Er horen geen ganzen meer te vliegen
deze tijd. Ze horen als een uurwerk in de raderen van het jaar naar het zuiden te vliegen. Een tijdje
geleden al. Die verdomd warme winter.

Ooit had de ijsteller konijnen. Witte dieren die in hun kooitjes met ren een tijdje rond hupsten. Ze
hadden ogen als zwarte kralen waar de ijsteller rust in vond. Zijn husky’s waren zo getraind dat ze
de konijnen met rust lieten. De meeste mensen eten konijn met kerst, de ijsteller niet. Kerst is een
kulfeest dat maar weinig met de winter te maken heeft. Wanneer de ijsteller een paar dagen vorst
had geteld en wist dat het ijs sterk genoeg was voor een toertocht op de schaats ontwrichtte hij met
blote handen de nekwervel van een van de konijnen. Een klusje waarvoor hij eerst zijn hoofd in een
bak ijswater duwde, om vervolgens in een kille rust de handeling uit te voeren. De ijsteller leerde
het 60 jaar geleden van zijn opa. Een man die nooit een woord te veel sprak, alleen tegen de witte
dieren. Misschien omdat hij wist wanneer ze aan hun einde kwamen. Precies zoals zijn opa deed,
herhaalde de ijsteller elk jaar de stappen. Het leegdrukken van de blaas, het snijden van de
achillespezen, het ophangen aan de ijzeren haken, het villen met het mes, het zorgvuldig afstropen
van de huid, het verwijderen van de kop en de ingewanden, het afspoelen van bloed en haar. ’s
Avonds, als de ijsteller weer thuiskwam van de eerste schaatsdag, hing het konijn klaar.

Twee zomers geleden had de ijsteller nog twee konijnen. Tijdens een hittegolf hebben ze het leven
gegeven. De ijsteller had zich drie dagen in zijn kelder verstopt. Toen hij boven kwam, lagen de
dieren verstijft en omgeven door vliegen in het hok. Het was te warm geworden voor konijnen. In
die zomer verdwenen de konijnen voor het eerst in de bodem in plaats van in de maag. Het waren
de laatste konijnen die het hok bewoonden.

Voorzichtig pakt de ijsteller de gans op en zet het op haar poten. Ze staat, maar een vleugel hangt er
raar bij. Versuft gakt ze een aantal keren en lijkt ze de ijsteller aan te kijken. Het konijnenhok staat
er nog en ook het stro is niet weggegooid. De ijsteller vult het hok met stro, een bakje met
vogelvoer, een schaal met water. De gans laat zich op het stro tillen. Ze gaat het wel redden
vannacht, denkt de ijsteller, het gaat toch niet vriezen.




Diepvriezen 1 en 2

De koekoeksklok slaat voor de tweede keer die dag 5 uur. De deurtjes slaan open en de benen van
het schaatsertje komen naar buiten en schaatsen de ronde. De ijsteller schrikt wakker.

Zijn voeten zitten nog in een voetenbadje van ijswater en kruiden. Daar zitten ze inmiddels al
zolang in, dat er geen beweging meer in de oude tenen is te krijgen. En dat terwijl hij normaal stipt
op 17:00 de koelwagen weer vult. Geérgerd pakt de ijsteller zijn been vast en tilt hem uit het teiltje.
Bij het tweede been stoot hij het teiltje om. “Aarch!” Schreeuwt hij uit, de husky springt piepend
op. “Pak die stok eens”. De husky snelt zich naar de hal en pakt de stok. Snel brengt hij het naar de
ijsteller, het hout met dikke laag stof moet snel zijn bek uit. De ijsteller pakt de stok aan, het is een
oud exemplaar, dat nog van zijn opa is geweest. Hij duwt zichzelf de stoel uit en staat stil. Het bloed
stroomt langzaam naar zijn voeten. Hij telt tot 20, genoeg voor de ijsteller om de moed te vinden
zichzelf naar de slaapkamer te schuiven om voor het eerst die dag sokken aan te trekken.

Om 17:38 is de ijsteller eindelijk klaar met het inladen van lading ijs nummer 2. Uit de diepvries,
beschilderd met het cijfer 2, haalt hij een diepvriesmaaltijd. Aardappelpuree, een stoofpotje van
draadjesvlees en zachtgekookte, hardgevroren worteltjes. Aan zijn tafel kauwt hij het bevroren maal
op. De cryotherapie folder ligt nog op het tafelblad, een eenpersoonscabine van -110 graden droge
kou, dat klinkt bijzonder prettig. De ijsteller kent de therapiesoort alleen van de vriesbehandeling
voor wratten. Voor deze behandeling wordt vloeibare stikstof gebruikt dat een kookpunt van -196
graden heeft. Ongelooflijk fascinerend. De ijsteller is er zelf zo’n voorstander van dat hij regelmatig
bekijkt of er een wrat te ontdekken is. Hij besluit het eens op zijn computer op te zoeken, die
cryotherapie. Als de computer eindelijk is opgestart, de ijsteller zijn Excel bestanden heeft
weggeklikt en de browser heeft gevonden, typt hij het woord cryotherapie in de zoekbalk. De
vergeten diepvriesmaaltijd is al bijna ontdooit.




Diepvriezen 6 en 3
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Vandaag heeft de temperatuur het vriespunt weer niet bereikt. Altijd wanneer dit gebeurt, krijgt de
IJsteller een vreemd soort druk in zijn hoofd die uitstraalt naar zijn nek en schouders. Op een dag
als deze verlangt hij naar niets anders dan een schaaltje whisky.

Een voor een verdwijnen de blokjes whisky zijn mond in. Er staat een speciaal rood geschilderd
diepvriesje gevuld met whisky op de plek waar ooit een kachel stond. Met een wit kruis erop, als de
mythische vaten die sint-bernardshonden de sneeuw door tillen. Alcohol heeft een vriespunt van
-114 graden. Het rode diepvriesje is bijzonder krachtig en vriest de whisky vast. Na 4 van die blokjes,
welgeteld uiteraard, geeft hij toe aan de melancholie en begeeft hij zich naar de diepvries met de 3
erop. Met één hand opent hij de deur, terwijl de andere de vier fotoalbums, die er standaard
uitvallen, tegenhoudt. Zuchtend legt hij eerst de vier op de grond. Deze avond vraagt om het album
met het getal 1997.
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Diepvries 4

De notities en getallen van herinneringen laten de ijsteller vergeten de blokjes whisky te tellen.
Toch voelt hij zich tevreden. Een ander mens zou het een warm gevoel noemen. Deze avond was
zeldzaam onproductief, er is niets genoteerd of bestudeerd. De ijsteller heeft zich overgegeven aan de
melancholie van de ijswee en zich verloren aan de herinneringen. Een ander mens zou het
ontspanning noemen. De ijsteller was zo diepgezonken in het verleden dat hij niet merkte dat de
husky zijn ontdooide maaltijd op at. De ijsteller was zelfs vergeten dat het vandaag was en dat er een
gans in het konijnenhok zat. Het maakt ook niet uit, de dieren zijn allemaal wit.

Tets trekt de ijsteller uit zijn waan. Zo licht, dat hij niet kan verzinnen wat het is, maar net sterk
genoeg om te beslissen dat het tijd is om zijn bureaustoel te verlaten. Hij staat op uit zijn stoel.
“Kwiek”, zegt hij zachtjes. “Ik voel me kwiek”. Verdwaasd zoekt hij naar de oorzaak van het gevoel,
maar omdat hij het niet kan vinden, bedenkt hij dat het beter is om naar bed te gaan. In de
woonkamer staat hij even stil. Alle ramen en deuren staan open, dat doet hij ‘s nachts om de kou
zoveel mogelijk binnen te laten komen. Er waait een aangename wind door het huis. IJskoud. Op
weg naar zijn bed voelt hij de wereld onder zijn voeten verdwijnen. Zwevend in de lucht beseft de
ijsteller HET VRIEST. Dan komt hij met een klap neer.

De ijsteller was uitgeleden over een laagje ijs dat in de kamer lag, op de plek waar hij eerder
vandaag het teiltje had omgestoten.
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Die volgende ochtend komt er een bestelauto de oprit oprijden. Een vreemde plek om een cryocel te
bezorgen, denkt de chauffeur. Terwijl hij over de lange oprit richting het huis rijdt ziet hij een
husky onrustig rondlopen. Dan ziet hij dat alle ramen en deuren wagenwijd openstaan. De chauffeur
kijkt op zijn dashboard, -2. Dat is koud voor een huis in deze staat. Een onbehaaglijk gevoel
bekruipt hem, trillend loopt hij het huis in.

Daar ligt de ijsteller. Tussen zijn diepvriezen, op een ijsplaatje naast een teiltje halfvol ijs. De husky
likt zijn hand.

De chauffeur knielt en voelt voorzichtig de pols, bevroren.






